Dag 1
Tijd voor nieuwe kansen (Phil Bosmans)

Was het voorbije jaar een goed jaar voor jou?
Ben je een beter mens geworden?

Je hebt toch 365 dagen de tijd gehad!

Kijk heel even terug...Wat heb je gedaan?
Zon en vreugde gebracht

of droefheid en pijn?

Was je bezorgd om anderen

of heb je geluk afgebroken,

misschien in je eigen gezin?

Je leven van het afgelopen jaar ligt daar nu,
onbewogen als een document voor de eeuwigheid,

en een nieuw jaar begint!

Een nieuwe kans!

365 dagen om goed, vriendelijk en behulpzaam te zijn!
365 dagen om lief te hebben,

om geluk te zaaien voor anderen!

Nieuwjaar, seizoen van wensen en wederwensen!
Door de sleur en de verplichting

is de nieuwjaarsgeplogenheid voor jou misschien
een kostelijke en vervelende karwei.

Nieuwjaar is soms het seizoen van de leugens!
Alleen de liefde kan in deze dagen

alles echt nieuw maken!

Een wens, een geschenk, een kus gevuld met liefde,
is nooit een leugen.

Nieuwjaar, het seizoen van nieuwe kanssen!

Kruip niet weg in je kleine alledaagse zelfzuchtige belangetjes.
Maak het nieuwe jaar zalig en gelukkig
voor al je medemensen!

Mensen maken zich zo druk om wat ze eten tussen kerst en nieuwjaar,
maar waar ze zich werkelijk druk om zouden moeten maken is wat ze
eten tussen nieuwjaar en kerst.

Anoniem

Oudjaar: oude zaken voltooien...(Anselm Grun)

De deur van het oude jaar moet dicht worden gedaan,

zodat de deur van het nieuwe jaar open kan gaan.

De woorden “oud” en “nieuw” roepen verschillende gevoelens bij mensen op.
Het oude is het vertrouwde waar wij ons prettig bij voelen.

We zijn bang voor het nieuwe dat komt.




Maar je hebt de bekoring van het nieuwe.

Het nieuwe is beter dan het oude.

Jezus zegt dat je nieuwe wijn niet in oude zakken moet schenken.
Een nieuwe auto of TV is fascinerend.

God is degene die alles nieuw maakt,

die ons een nieuwe geest geeft,

die alles in ons vernieuwt.

Om deze geest,

die alles in ons nieuw maakt

en ons nieuwe mogelijkheden biedt in het nieuwe jaar,
bidden we op oudejaarsavond.

Laat het afgelopen jaar zakken in het stille voorportaal van het verleden.
Laat het los want het was onvolmaakt, en dank God dat het kan gaan.
Brooks Atkinson.

Jaarwisseling (Willem Vermandere)

Eind december:

deze dagen zijn er voor geschapen om te mijmeren,
te hunkeren, wensen te formuleren.

Om bij de stove te kruipen en de kalkoen dood te doen.
Om de stamgenoten te gaan opzoeken

en aan de feesttafel op mekaars aangezicht

te speuren naar het ouder worden.

Om te voelen dat de tijd gelijk een wiel

weer een omwenteling heeft gemaakt,

een draai van 365 dagen,

en dat we weer voor de zoveelste keer

een jaar mogen duwen aan onze karre.

Begin januari:

de dagen gaan met moeite nog open en toe.
Het is echt geen schande in dit jaargetijde
als de mens wat langer slaapt dan nodig,

en dan een beetje rammelt en rommelt in zijn kot,
soms overdag nog een uiltje vangt,

soms wat melancholiek door 't venster staart,
geeuwend naar buiten zit te kijken,

waar toch niets te zien is,

geen bedrijvigheid op 't land,

geen koeibeesten, geen ploegende tractors.
O, roerloze dagen.

In 't donkerste gat van het jaar

wordt het licht geboren.

Goed gevonden van die oude kerkvaders!

Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan
met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen.
Hal Borland




Dag 2
Even nadenken (Phil Bosmans)

Een jaar voorbij!

Wat heb je overgehouden?

Misschien wel ontgoocheling en teleurstelling,
een hoop verdriet en wat grijze haren.
Misschien een stille pijn in je hart
omdat alles zo vlug gaat,

omdat het geluk dat je vond,

zo kort en zo broos was,

omdat niemand je helpen kon

de goede dagen te verlengen

en de slechte te verkorten!

Ben je moe?

Voel je misschien voor de eerste keer
dat elk jaar een stuk van je leven snijdt?
Denk even rustig nal

Het is helemaal niet erg

Als je een paar illusies kwijt bent,

maar het is een ramp

als je de moed verloren hebt

en je geloof in een volgend jaar.

Zoek verder naar vrede!

Zoek naar een zuiver contact met God
die je lege handen en je lege hart

kan vullen met goedheid en liefde!

Je behoort tot de jeugd wanneer je op oudejaarsavond mag opblijven tot
middernacht. Je hebt de middelbare leeftijd als je daartoe gedwongen
bent.

Bill Vaughn

Accepteren en loslaten (Anselm Grun)

Als we oudejaarsavond afscheid nemen van het oude jaar,

gaat het om de twee polen accepteren en loslaten.

We moeten het oude jaar accepteren

met alles wat er is gebeurd,

ook met datgene wat moeilijk was.

als we alleen maar van het oude af willen,

zal het aan ons blijven kleven en ons belasten.

Alleen als we het oude accepteren,

kunnen we het bewaren als een kostbare schat die bij ons blijft.
Maar we kunnen ons niet aan het oude vasthouden,




ons er niet aan vastklampen.

Anders wordt het slechts een last,

en geen schat die ons verrijkt.

We moeten het oude loslaten,

zodat we het als iets kostbaars in onze ziel kunnen bewaren.

Een optimist blijft op oudejaarsavond op om het nieuwe jaar te ervaren.
Een pessimist blijft op om er zeker van te zijn dat het oude jaar vertrekt.
Bill Vaughhan

Brief (Willem Vermandere)

Een brief ontvangen:

Ik blijf het een prettige storing vinden,

zolang het natuurlijk geen scheldbrief is.

Ge leest hem als 't past.

Maar wie schrijft er tegenwoordig nog brieven met lange volzinnen?
Er worden nu in een turbotaal berichtjes heen en weer geflitst.

Ik ga liever rustig neerzitten,

om op mijne laptop mijn gedachten woord te laten worden,

ze dan in een enveloppe te stoppen,

er een postzegel op te plakken

en er mee naar de brievebus te lopen.

Dag brief, stel het wel,

onderweg naar die brave mens,

die mij zo schoon zijn verhaal verteld heeft.

Ik deel de mening van Henry Miller, de fameuze Amerikaanse auteur:
‘ik heb met schrijven niet de wereld veranderd,

maar door mijn geschrijf ben ik zelf wel een ander mens geworden.’
Mijn woorden zijn nog niet op.

Al schrijvende vind ik misschien nog wel een mooie metafoor,

een paar zottigheden,

een onverwacht rijm om den ‘drive’ erin te houden.

Als ge niet schrijft over wat ge meegemaakt hebt,

dan vervaagt het, smelt het weg.

Dat zou jammer zijn.

We zullen het boek openen. Zijn pagina’s zijn blanco. We gaan er zelf
woorden op schrijven. Het boek heeft de titel "Mogelijkheden” en het
eerste hoofdstuk is nieuwjaarsdag.

Edith Lovejoy Pierce

Wat is de belangrijkste les die je dit jaar hebt geleerd?




Dag 3

We zitten in hetzelfde bootje (Phil Bosmans)

Een nieuw jaar. Laat ons samen varen.

We zitten in hetzelfde bootje!

Alle mensen als broeders in eenzelfde boot.
Mensen, die samen varen.

Een fantastische droom.

De zon danst aan de hemel.

De vissen zingen in de zee!

Alle mensen als broeders in eenzelfde wereldboot.
Zwakken en sterken.

Alle volkeren en talen en rassen.

Machtigen en machtelozen.

Armen en rijken.

Mensen, die samen varen,

Als broeders op de wereldzee,

In dezelfde zon, op dezelfde baren,

wind mee, wind tegen, in dezelfde storm.

Samen varen!

Er zijn geen zwakken meer, geen machthebbers meer,
Geen armen en geen rijken.

Niemand wordt meer overboord gegooid,

Geen mensmeer in het onderruim om te sterven van honger.
Er is geen oorlog meer rond de commandobrug.
Zangers lopen over het dek met een lied.

Iedereen is veilig en geborgen.

Een fantastische droom!

Waarom moest ik ontwaken en zag ik een arme gehavende boot
op drift en met een wild kompas?

En hoorde ik idealisten wanhopig roepen om een *hart’?

Mag ik je vragen een beetje van je eigen hart

binnen te brengen in de boot!

Ik heb geen goede voornemens voor het nieuwe jaar. De gewoonte van
het plannen, evalueren en boetseren van mijn leven is veel meer een
dagelijkse activiteit voor mij.

Anais Nin

Belofte van het nieuwe (Anselm Grun)

Wie het oude jaar goed heeft losgelaten,

is klaar voor het nieuwe dat God in het nieuwe jaar

in hem tot stand wil brengen.

God geeft ons nieuwe kansen.

We zijn niet geketend door wat er in het oude jaar verkeerd is gegaan.
Er zijn nieuwe mogelijkheden om samen te leven,

voor onze spiritualiteit.




Boven het nieuwe jaar hangt de belofte dat God

alles in ons vernieuwt,

dat we dankzij hem nieuwe kracht krijgen.

Zo heeft God het ons beloofd:

‘Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,

zelfs sterke helden struikelen,

maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.” (Jesaja 40, 30-31)
Deze belofte hangt boven het nieuwe jaar.

Laat deze woorden op oudejaarsavond diep tot je doordringen.
Dan zul je merken dat de woorden je in contact brengen
met het nieuwe en jonge,

met het frisse en krachtige dat in je ziel klaar ligt

en dat God in het nieuwe jaar tot ontplooiing wil brengen.

Het doel van een nieuw jaar is niet dat we een nieuw jaar zouden
moeten hebben, maar dat we een nieuwe ziel zouden moeten hebben.
G.K. Chesterton

Advies (Willem Vermandere)

Ooit vroeg Radio 1 me om mijn persoonlijke ‘tien geboden’ op te stellen.
Mijn advies blijft:
1. Ontdek de kostbare parel (waarom ge op de wereld rondloopt)
2. Wees dan ook disponibel (beschikbaar) voor uw talenten
3. Verloochen nooit uw wortels (uw afkomst is uw beperking, maar ook je
rijkdom)...
4. ..maar stel u open voor alle wijsheid en verbeeldingskracht van het
mensdom.
5. Omhels Moeder aarde met al uw mannelijke kracht (durf gelukkig zijn)...
6. ...maar streef de ascese na (weer alle balast, om vrij te zijn voor uw werk)
7. Streef de zuiverheid na (formuleer uw mening, bots desnoods met uw
medemens, wees op uw hoede voor commercieel succes)...
8. ...maar blijf uw mening en levenswijze corrigeren.
9. B|I]f u ergeren aan de dwaasheid van de wereld...
10.Maar wees vooral ontroerd tot tranens toe om de wonderen van de
schoonheid en de liefde

Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken
met hun oude gewoonten.
Anoniem




Dag 4

Geef hen de hand (Phil Bosmans)

Ik wens je uit de grond van mijn hart een ‘goed jaar!
Een ‘goed’ jaar voor jou...en voor alle mensen!

Ik zeg je: Geef elkaar de hand...ook hen,

die je reeds lang geen hand meer gegeven hebt...

Een hand met een hart vol goede en oprechte wensen,
geen wensen voor een dag

met een mooi masker op een lelijk gezicht!

Schrijf een kaartje! Plak er een kus erop!

Een nieuw jaar begint! Maak er een goed jaar van.

Laat je eigen goedheid voelbaar zijn,

thuis, op school, op het werk.

Leg alle ruzies bij. Slik je ‘kwatong’ in.

Maak je man, je vrouw, je kinderen gelukkig,

Niet alleen met woorden,

Want je hebt hun geluk zo nodig, om zelf gelukkig te zijn.

Zoek toch nooit geluk voor jou alleen...

in je eigen geisoleerde hokje.

Help ons een wereld te maken,

waarin wij niet alleen elkaar verdragen, maar elkaar gaan liefhebben,
een wereld, waarin eer ruimte is voor een glimlach,

een bloem, een hart, voor een ‘stukje hemel’ op aarde!

Ik denk in termen van goede voornemens voor de dag, niet voor het
jaar.
Henry Moore

Stil zijn (Anselm grun)

Voor het nieuwe jaar wil ik graag iets voorstellen wat bij de oudejaarsnacht past,
bij het moment van de jaarwisseling.

In plaats van het nieuwe jaar met vuurwerk te begroeten

ga je rustig zitten en word je stil.

Probeer je zwijgend voor te stellen hoe de oude,

opgebruikte tijd voorbijgaat en hoe dan om middernacht de nieuwe,
ongebruikte tijd voelbaar wordt.

Neem deze nieuwe tijd waar.

Deze tijd is een geschenk,

Hij is nog niet beinvloed door gebeurtenissen in de buitenwereld.
Het is nieuwe tijd, door God gevulde tijd,

Tijd die je uitnodigt om zelf nieuw te worden,

om de nieuwe tijd als een vernieuwde mens te beleven.

Juist tijdens de jaarwisseling kun je zo proberen

het geheim van de tijd te ontdekken.




Ieder mens beschouwt zijn eigen leven als de oudejaarsdag van de tijd.
Jean-Paul Richter

Plicht (Willem Vermandere)

Ik weet met moeite iets zinnig te zeggen over mijn eigen werk.

Goethe zei het juist en goed: “kunstler, rede nicht, schaffe!” (artiest, niet praten,
creéren!")

Ik weet het niet, hoe dat 't komt dat we hier op aarde rondlopen.

Ik ken het geheim niet, van het leven en de dood.

Ik weet niet hoe lang mij nog gegeven wordt.

En precies omdat ik dat allemaal niet weet, durf ik doen wat ik doe.

Alles wat ik maak, is één grote akte van geloof:

de overtuiging dat ieder mens zalig moet worden op zijn manier.

En dat ge in uw bestaan nooit vrede moogt nemen met middelmatigheid.
Ik heb me soms bijna schuldig gevoeld tegenover mijn drie broers.

Een van hen, Walter-helaas te jong gestorven-zei meer dan ene keer:
‘vader en moeder hebben het slecht verdeeld.

Gij , Willem, hebt alle gaven gekregen:

liedjes maken, beeldhouwen, schilderen...’

De fundamentele onrechtvaardigheid van de schepping?

Eén ding weet ik in alle geval heel zeker:

als je een talent hebt, moet je er iets mee doen.

Je bent verplicht om gelukkig te zijn, verdomme!

Een nieuw jaar ontvouwt zich geleidelijk, zoals de bloembladen van een
knop de schoonheid binnenin nog verborgen houden.
Anoniem




