
In gesprek met Petrus 

Twee jaar zijn we intussen bezig met het lezen van het boek “Handelingen”. 

Eigenlijk zijn we nog niet klaar maar we gaan in het derde jaar een stapje 

verder. Mgr Johan Bonny schreef aan de hand van de Handelingen een boek 

“Overeind komen met Petrus”. In dat boek gaat hij in gesprek met de 

lepelsnijder die nogal gedurfde vragen aan de bisschop durft te stellen. In het 

derde jaar gaan we met dat boek en de vragen aan de slag. Wat daagt je uit? 

Wat roept weerstand bij je op? Welke vragen zou jezelf aan de bisschop willen 

stellen? We gaan dus met elkaar praten en van gedachten wisselen over een 

aantal thema’s in het boek. Hoe gaan we , anno 2021, best kerkgemeenschap 

vormen? Hoe gaan we samen missionair onderweg blijven gaan? 

Overeind komen 

Met Petrus op gesprek gaan 

Missionair worden 

 

Met de acht thema’s gaan we van kerk naar kerk in onze pastorale eenheid. 

Telkens na de viering gaan we er mee aan de slag. Wij zorgen voor de teksten 

en de vragen. En ook voor een tasje koffie… 

Op zaterdag 30 oktober na de viering in de kerk van Tielen van 18.00 uur. 

Op zondag 14 november na de eucharistieviering in de kerk van Lichtaart 

van 9.30 uur. 

 

Iedereen is van harte welkom! 

Alle info: Greet Balemans en Jozef Bouwens (0477-570380, 

jozef.bouwens@outlook.com) Nog meer info: www.handelingen.be 
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