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MSC-Limburg 
Woensdag 13 september 2023 

Molenhuisje, Molenstraat 34, 3950 Bocholt (Kaulille) 

 
Aanwezig: Julienne en Jan, Gerda en Paul, Hilde en Gaston, Maria en 

Jozef, Rina en Jan. 
Verontschuldigd: Gerda 

 
We starten met een kruisteken en met vol enthousiasme, geloof en 

dankbaarheid. 
 

Bij het begin van dit nieuwe werkjaar zijn we dankbaar voor mensen die met 
een grote openheid de wereld tegemoet treden en zo voor zichzelf tijd creëren 

om nieuwe mensen te ontdekken. 
*We zijn dankbaar voor mensen die met hun hart en hun verstand rondom zich 

zien en luisteren en zo ruimte creëren om anderen echt te ontmoeten. 
*We zijn dankbaar voor mensen die gratuit kunnen liefhebben en zo anderen 

omarmen en steunen om de mens te worden die we nog niet zijn. 

*We zijn dankbaar voor mensen die zich kunnen ontspannen midden alle drukte 
en zo tonen hoe je zelfs bij tegenslag toch een gelukkig mens kunt zijn. 

*Misschien draagt niemand alle kwaliteiten in zich om telkens opnieuw en 
zonder ophouden te ontdekken, te omarmen, te ontspannen, en anderen te 

ontmoeten, maar we kunnen dankbaar zijn dat we kunnen werken in een groep 
waarin iedereen één of meer van deze kwaliteiten in zich draagt 

en zo bij anderen de talenten laat bovendrijven. 
 

Na een zomervakantie…. 
*Heer, onze God, wij hebben weer volop mogen genieten van enkele maanden 

betrekkelijke rust, minder druk en meer tijd voor onszelf.   
We hebben volop mogen genieten van Uw prachtige natuur en van al het moois 

dat U op onze levensweg hebt gezet. 
Nu beginnen we weer vol goede moed aan een nieuw hoofdstuk hier in 

Kaulille.   

*Een periode waarin we ons weer ten volle willen inzetten voor onze 
medemensen.   

Geef ons de moed om het een heel werkjaar vol te houden.   
*Leer ons om moeilijkheden en problemen het hoofd te bieden en de anderen 

te behandelen zoals wij zouden willen behandeld worden. 
Dat wij, naar het voorbeeld van Jezus Christus, het beste van onszelf inzetten 

voor het welzijn van iedereen die wij op ons pad kruisen.   
Zo mogen wij meebouwen aan een betere wereld, naar Uw plan. 

Dat vragen wij U door Christus, Uw Zoon en onze Heer,Amen. 
 

Heer God 
 

*Geef ons dat wij, zoals Gij, niet alleen luisteren met onze oren, maar vooral 
met ons hart; dat wij niet alleen kijken met onze ogen, maar vooral met ons 

hart; dat wij trachten de mensen te begrijpen zoals wij willen begrepen 
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worden en dat we ons verder vrij van alle eigenbelang inzetten voor het welzijn 
van iedereen die we ontmoeten.   

 

*Geef ons ook de genade om mekaar van harte te bemoedigen en elk in zijn 
eigen waarde te respecteren.  Dan zal deze nieuwe periode er een worden van 

diep geluk en voorspoed voor iedereen. 
 

Een wens (samen) 
Ik wens dat je mag zijn: jong genoeg om geestdriftig te blijven, groot genoeg 

om over kleine spanningen heen te stappen, klein genoeg om je te blijven 
verwonderen, persoonlijk genoeg om geen massa-mens te worden, sociaal 

genoeg om te bidden, begrijpend genoeg om veel te kunnen vergeven, sterk 
genoeg om de zwakken te steunen, nederig genoeg om anderen te dienen, 

hoopvol genoeg om te geloven in de toekomst, gelovig genoeg om met God en 

de mensen te wagen, liefdevol genoeg om jezelf te vergeten. 

Wees zacht en lief in het komende jaar 
*Wees zacht en lief in het komende jaar  voor elke mens die je mag 

ontmoeten op jouw unieke levensweg. In mildheid, in begrip, in het 

aanvaarden van de zo andere mens ligt de bron van vele kansen tot geluk. 
Verlang nooit dat de ander volmaakt is  en ‘maak’ hem of haar niet  

naar het beeld van je dromen en idealen. 
 

*Wees zacht en lief in het komende jaar ook voor jezelf en groei in mildheid, in 
begrip, in aanvaarding van jezelf. Je hoeft echt niet volmaakt te zijn. Je mag 

dromen en hopen om ten volle goed te zijn, maar je kleine kanten zijn echt 
begrijpelijk. 

 
*Wees zacht en lief in het komende jaar voor mensen die vreemd bekeken 

worden, die beoordeeld, soms zelfs veroordeeld worden zonder de achtergrond 
te kennen. Doorbreek elke etikettering en geef ensen telkens weer nieuwe 

kansen. 
 

*Wees zacht en lief in het komende jaar en anderen zullen zacht en lief zijn 

voor jou. 
 

Inzetten en loslaten 
Wij hebben allemaal ooit, op een bepaald moment, ‘ja’ gezegd op de vraag ‘wil 

jij je engageren?’. Je bent daarop ingegaan, niet omdat de vraag je ijdelheid 
streelt, maar omdat het gewoon ‘in je’ zit om je in te zetten voor anderen, je 

doet het graag en je hoeft er eigenlijk niks voor in de plaats.  
Het zit gewoon in je: luisteren naar wat jouw mensen in de regio ten diepste 

nodig hebben. Je hebt het in je bloed om meteen te zien wat leven geeft aan 
mensen. Je hebt het gewoon onder je huid hoe je mensen hiervoor motiveert, 

en hoe weerstand jou vooruithelpt. 
We kiezen de weg om te vernieuwen, soms te dromen, vaak om hardnekkig 

realistisch te zijn. 
Was Jezus niet ook zo’n dromer? Hij toonde mensen hoe je gelukkig kon 

worden door het goede te doen. 
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De mooiste dingen 

De mooiste dingen in het leven kun je niet kopen omdat ze onbetaalbaar zijn: 
een fijne vader en moeder, toffe broers en zussen, de warmte van 

vriendschap, een ruzie die wordt bijgelegd, het gevoel dat je echt meetelt, de 
zon na wekenlange regen, een bloem zomaar gegeven door iemand die 

zielsveel van je houdt, tranen van vreugde, een schouder om tegen te schreien, 
ogen die je begrijpen, handen die je koesteren, geborgenheid en veiligheid bij 

iemand die kan zwijgen, vergeving na een domme fout, genieten van de stilte 
en de natuur, een mooie zonsondergang, vertrouwen krijgen en geven, iemand 

die ziet dat je iets scheelt, de glimlach van een onbekende, een onverwachte 
brief, 

een bevrijdend gesprek, stille aanwezigheid bij verdriet, weten dat je verwacht 
wordt, geloof in het leven en in God.  

 
In heel kleine dingen ... 

*In heel kleine dingen heb ik U ontmoet:  

in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in 
zonsondergang. 

*In heel kleine schoonheid heb ik U ontmoet: 
in een lelie op het water, in een schelp op het strand, in bloemen op tafel, 

in een ring aan een hand. 
*In heel kleine vreugde heb ik U ontmoet: 

in een heldere hemel, in een warme wind, in een tedere moeder, in een trouwe 
vriend. 

*In heel kleine daden heb ik U ontmoet: 
in vragende ogen, in een hand door je haar, in zoenende lippen, in een 

zegenend gebaar. 
*In eenvoudige mensen heb ik U ontmoet: 

in spelende kinderen, in jeugd die zich geeft, in een man die kan knielen, in een 
vrouw die vergeeft. 

In al deze gaven kwam ik U tegemoet, 

wees Gij nu de brug waardoor ik anderen ontmoet ! 
 

Christen zijn in dit nieuwe jaar is blijven hopen, blijven geloven, blijven 
stappen, blijven samen komen, blijven bidden, blijven zingen, blijven lezen uit 

Bijbelteksten, blijven vernieuwen, blijven open staan voor de wereld,blijven 
meewerken aan gerechtigheid en vrede; 

gebogen mensen verlichting schenken, gebukte mensen oprichten gevangen 
mensen bevrijden. 

Ga dan dit nieuwe jaar met meer stilte en bezinning. 
Ga dan met meer zorg voor de naaste. 

Ga dan een heel jaar lang meer met Jezus in je gedachten. 
En voel in jou het wonder van een nieuwe geboorte. 
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Als je op weg gaat… 

*Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap en de diepte van zijn 
levensbron had gedeeld, stuurde Hij zijn leerlingen de weg op…  

Hij zei: ‘Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor voor wie klein is, 
verloren en gebroken. Loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is, 

troost wie droef is, groet wie eenzaam is. Deel jezelf zonder er iets voor te 
vragen. 

 
*Als je op weg gaat, neem dan geen geld mee, neem niets mee om indruk te 

maken of om macht te hebben over anderen. Aan mijn aanwezigheid heb je 
genoeg. 

 
*Als je op weg gaat, wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak de vrede 

waar in je eigen hart, zodat je vanuit je vrede kan delen met je tochtgenoten. 

 

*Als je op weg gaat, wees maar niet bang. Elk haar op je hoofd is geteld. 

Ik zal bij je zijn onderweg. Zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft, 

dwars door de dood heen, zo zal Ik jou dragen, vandaag en altijd. 

Zegen over het nieuwe jaar 
Zegen ons met kalmte tegen crisis. 

Zegen ons met rust tegen onrust. 
Zegen ons met verzet tegen angst. 

Zegen ons met moed tegen onzekerheid. 
Zegen ons met dieper inzicht tegen slechte voorspellingen. 

Zegen ons met creativiteit tegen berusting. 
Zegen ons met doorzettingskracht tegen gelatenheid. 

Zegen ons met opgewektheid tegen bedruktheid. 

Zegen ons met humor tegen gezeur. 
Zegen ons met kwaliteit tegen kwantiteit. 

Zegen ons met nieuwe toekomst. 
 

Gedenk  

Gedenk, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,  
al het wonderbare dat de Heer voor u heeft gedaan.  

Als de gezegende onder de vrouwen en moeder van Jezus,  
hebt gij Hem trouw gediend tot onder het kruis.  
Hij liet u delen in zijn heerlijkheid en gaf u macht op zijn hart.  

Bied Hem onze lofprijzing aan en onze dank.  
Geleid alle mensen naar de bron van levend water dat uit zijn zijde is gevloeid.  

Verkrijg voor de wereld hoop en vrede, barmhartigheid en heil.  
Luister nu ook naar ons gebed en zie neer op ons vertrouwen.  

Help ons te leven zoals gij in de liefde van uw Zoon  
opdat zijn Rijk kome, en toon ons dat gij onze moeder zijt.  
Amen. 


