De Bijbel kwam binnen in Lichtaart

Op zondag 19 november waren we te gast in onze zondagskerk. Na de viering
trokken we ons terug in de warme sacristie. We lazen een stukje uit de brief van
Paulus aan de christenen in Rome. De brief gaat over het leven door de geest.
Geen gemakkelijke lezing maar we gingen er allemaal voor. We stonden ook stil
hoe de heilige Geest aan het werk is in ons eigen leven.

Paulus was een bekeerde Jood en Romein. Zijn bekering was heel speciaal. Hij
viel van zijn paard en toen gebeurde bij hem van alles. De Joden waren er stellig
van overtuigd dat een nieuwe verlosser zou komen.

We kunnen kerk vormen door de Geest. We kunnen vrijuit over ons geloof praten
zonder opmerkingen te krijgen. De kerk biedt ons een thuis aan om gewoon bij
Hem te zijn. De geest geeft me kracht. In de tekst heeft men het over het
‘hemelse’ en het ‘aardse’. Het aardse is het bezit en alles wat we nodig hebben.
Het hemelse is de liefde, vreugde, solidariteit, ... Belangrijk is dat het in juiste
balans is. De geest is werkzaam door het contact met mensen. Maar ook door
onze opvoeding, de verhalen uit de Schrift of de inzet in de parochie. De geest
geeft ons soms inzichten en leidt naar oplossingen. Laten we ons wel genoeg
leidden tot de heilige Geest? Ik voel de geest ook in mijn creativiteit. Het geeft
me de energie om die dingen te doen met onze talenten die we gekregen
hebben.

Op zondag 10 december komen we samen om 9.00 uur in de kerk van
Gierle. We lezen dan uit de brief van Paulus aan de christenen van Korinte. De
brief gaat over codperatief denken en handelen. Wie graag meedoet is heel erg
welkom! Door de inzichten van anderen komen deze teksten heel dichtbij! (JB
Gierle)



