Internationaal
inksterweekend

Open Hartbeweging

Duitsland - Nederland - Belgie

Zaterdag 4 juni tot en met maandag 6 juni 2022



Als ik adem (Elly en Rikkert)

Als ik adem met jouw adem
Is jouw adem als de zee
Als jij ademt met mijn adem

Ademt alles met ons mee

O, jouw adem is als water
Een zee van zeven vadem diep
O, jouw adem is de vader

Die de tuin van adem schiep

Als ik adem met jouw adem
Is jouw adem als de zee
Als jij ademt met mijn adem

Ademt alles met ons mee

«Ruach = breath, wind
+Holy wind, Holy breath
+Refers to a special and unique
essence that connects man to
God

Soul = nephesh gives
animation , basic life

sSpirit = Rueach gives man 2
way to know God

+Only man has Ruach

=== -



PRAKTISCH

Aankomst op zaterdag 4 juni 2022
zodat wij samen aan tafel gaan
voor het avondmaal om 18u

Het einde van het weekend 1s voorzien
op maandag 6 juni 2022 na het middageten
dus rond 14u

Deelnameprys :

éénpersoonskamer : 120 €

tweepersoonkamer : 100 € / per persoon

(lakens en handdoeken hoef je niet mee te brengen)

Inschryvingen voor 25 februart 2022 by
Rit Cleuren : nt.cleuren@skynet.be - 0472 94 07 49

Byj inschryjving graag een voorschot van 25 € per persoon overschryven op
rekening :

BE35 7340 1597 8737 (KREDBEBB)

van Open Hartbeweging

met vermelding ‘Pinksterweekend 2022’

By inschrjving eveneens gegevens omtrent dieet of je keuze voor een
vegetarische maaltyyd vermelden. Wanneer je moeilyk te been bent of een
drempelvrye kamer nodig hebt dit ook lLiefst laten weten.

Graag ook aangeven of je zelf met de auto naar Kleve rijdt en zo ja of je
bereid bent andere deelnemers te laten meereizen - mits tussenkomst in de
vervoerkosten.


mailto:rit.cleuren@skynet.be

Opnieuw Ademen
Op Adem Komen

Verademen

Laten Beademen

Wasserburg Rindern (Katholische Heimvolkshochschule)
Wasserburgallee 120 47533 Kleve (Duitsland)

Na Corona
willen we als mensen, die het Charisma van Jules Chevalier in het hart dragen
en de Spiritualiteit van het Hart willen beleven, samenkomen
om op adem te komen en ons te laten beademen door God’s Geest
om zo met een nieuwe adem verder te gaan n het leven.



