
Waarden in ons leven 

 

Iedereen heeft waarden in zijn/haar leven.  

Deze coronatijd heeft misschien deze waarden dooreengeschud.  

Het is goed dat wij ons dan ook bezinnen over wat belangrijk is in ons 

leven en om die waarden dan op een rijtje te zetten. 

 

 

Ik had enkele vragen voor jullie om over na te denken : 

 

1°  welke bagage zou er in onze valies moeten zitten ? 

      kunnen wij aan de eenvoudige voorwerpen een evangelische betekenis  

      geven ? 

 

2°  welke waarden zijn belangrijk in ons leven ? 

      plaats ze volgens belangrijkheid ! 

      heeft het corona-virus daar verandering in gebracht ? 

 

3°  je kent wel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. 

      heb je zelf al zulke situaties eens gezien of zelf meegemaakt ? 

      misschien kunnen we elkaar daarover eens iets vertellen ! 

 

 

van harte wens ik jullie allen een verrijkende avond toe op  

vrijdag 9 oktober 2020 van 20u tem 21u30 of 22u ! 

 

 

Ludo Van Den Bogaert msc 
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