
Paul en Jozef stappen Ons Kloosterpad 

 

Door Corona vielen de plannen om naar Compostella te wandelen langs de 

Camino del Norte (in Noord-Spanje) in duigen. We zochten een alternatief 

dichter bij huis. Op Kerknet las ik een artikel over het nieuwe “Ons Kloosterpad”, 

een langeafstandswandeling langs de vele (gewezen) kloosters in Noord-Brabant 

(NL). Op 30 augustus startten Paul en ik de tocht aan het MSC-klooster “Notre 

Dame” in Tilburg. We namen ons voor om de tocht te doen met een zo laag 

mogelijk ecologische voetafdruk. We probeerden dus zoveel mogelijk te 

bivakkeren in de mooie natuur. En die was er in overvloed. We logeerden één 

keer in een gewezen Franciscanenklooster en één keer in een pelgrimsherberg 

waar vroeger een kloostergemeenschap was. Nu wordt het gerund door 

vrijwilligers.  

 

In de nog actieve kloosters probeerden we samen te bidden en te vieren met de 

kloostergemeenschap. Zo kwamen we in Uden bij het ochtendkrieken aan het 

klosster van de Birgittinessen. Voor de eucharistieviering werd de rozenkrans 

gebeden. Tot onze verwondering zaten er veertigtal mensen in de kerk en dat 



om zeven uur ’s morgens! Na de mis gingen we naar de abdijpoort om een 

stempel te vragen voor onze stempelkaart. We schrokken ons een ongeluk toen 

een jonge zuster de deur opendeed. Na een babbel aan de kerk gingen we naar 

het centrum van het dorp om te ontbijten. We hadden zo’n zin in koffie maar er 

was geen café te bespeuren die open was. Ik stelde voor om het te wagen in een 

woonzorgcentrum. De oudjes waren enorm gefascineerd wat we deden en 

stelden vele vragen. Ze hingen werkelijk aan onze lippen…En de koffie werd ons 

zomaar gratis aangeboden. En zo trokken we steeds maar verder van klooster 

naar klooster, een tocht van zo’n 330 km. Bij de tocht hoort een “Bindboek” met 

getuigenissen, vragen en thema’s. Via ons WhatsAppgroepje van de Open 

Hartbeweging postten we dagelijks het thema, een vraag en de foto’s en 

iedereen kon er op reageren. Na een twaalftal dagen kwamen we weer in Tilburg. 

We hebben samen beseft dat een goede vakantie niet ver of duur hoeft te zijn en 

dat de openhartige ontmoetingen onderweg je reis kleuren. 

 

Jozef Bouwens 

 


