
Kerstpelgrimswandeling 
Gestel (Meerhout) 

maandag 27 december 2021 
 

Op zoek naar de 

Kerstboodschap 
 

Voor de pelgrimswandeling van Kerstmis 2021 trekken we naar de Antwerpse 
Kempen, waar een sterke traditie bestaat van kerststallen in de dorpen en buurten. 
Zo worden er in het dorpje Gestel bij Meerhout jaarlijks vijf kerststallen opgebouwd 
en is er zelfs een heuse ‘kerststallentocht’ uitgestippeld. En van die tocht mogen wij 
genieten ... 
 
Bij elke kerststal luisteren we naar het verhaal van één van de figuren uit het 
kerstverhaal. Zo gaan we op zoek naar de boodschap van Kerstmis voor ons eigen 
leven ... 
 
Plaats van vertrek en aankomst is de O.L.Vrouwekerk van Gestel 
(gps: Gestelsesteenweg 119, 2450 Meerhout) 
De totale afstand bedraagt 6,5 km.  De tocht loopt bijna volledig over verharde maar 
rustige wegen. 
 
Om 13.30 uur vertrekt er een tocht voor gezinnen. 
Om 13.45 en om 14 uur vertrekken we in twee groepen met de andere deelnemers. 
Het einde van alle tochten is voorzien omstreeks 16.30 uur. 
 
Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.  
Volg de meest actuele corona-update op onze site www.pelgrimswandelingen.be. 
 
Deze wandeling is een organisatie van Werkgroep Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt, 

in samenwerking met CCV Hasselt. 
 

Meer info: Luc Herbots - 0478/31.57.47 - pelgrimspastoraal@gmail.com. 
 


