Internationaal
Pinksterweehend

Chevalierverbondenen

Belgié - Duitsland - Nederland

Zaterdag 18 mei
tot en met maandag 20 mei 2024



We zijn op weg naar het gedenken van de
tweehonderdste geboortedag van pater Jules Chevalier.
Hij werd geboren op 15 maart 1824 in het Franse stadje
Richelieu.

Maandelijks worden de leden van de Chevalierfamilie de
Annalen gestuurd om zich op dit heugelijke feit voor te
bereiden, en het leek onze Contactgroep een goed idee
om ook tijdens ons Pinksterweekend hierbij stil te
staan.

Daarbij gaat het ons niet zozeer om de persoon van
pater Chevalier, als om de weg die hij ons is
voorgegaan, de weg van het hart.

We gaan op zoek naar de kleur van ons eigen hart, maar
we gaan ook op zoek naar de wortels van de weg van
het hart, of anders gezegd, naar de wortels van de
heilig hart-devotie. En we stellen onszelf de vraag: hoe
spreekt die weg van het hart ons aan, wat kunnen we er
in ons leven, in onze samenleving, mee?

Hans Kwakman (we hopen dat hij ook tijdens ons
Pinksterweekend aanwezig kan zijn) ziet opmerkelijke
overeenkomsten tussen pater Chevalier en paus
Franciscus, ook dat kan ons aan het denken zetten.

En we stellen onszelf de vraag: is de weg van het hart
ook een weg van barmhartigheid? Of, in hedendaagse
taal: een weg van compassie?

Zo willen we met elkaar zoeken en delen wat de
boodschap van pater Chevalier in ons leven en ons lid
zijn van de Chevalierfamilie voor ons zou kunnen

betekenen.




PRAKTISCH

Aankomst op zaterdag 18 me1 2024,
zodat wij samen om 18.00 uur

aan tafel kunnen gaan voor de
avondmaaltyd.

Het weekend eindigt
op maandag 20 mei1 2024
na het middageten, dus rond 14.00 uur.

Kosten van deelname:

éénpersoonskamer : 160,- €

tweepersoonskamer : 140,- € / per persoon

(lakens en handdoeken hoef je niet mee te brengen)

Betaling van de totale kosten van deelname graag voor 10 maart 2024
overmaken op rekeningnummer BE35 7340 1597 8737

(BIC : KREDBEBB) van Open Hartbeweging met vermelding : volledige
naam + Kleve 2024

We rjden met carpooling naar Kleve. Graag by inschrijving ook aangeven
of je al dan niet zelf met de auto naar Kleve rijdt en zo ja of je bereid bent
andere deelnemers te laten meereizen. Meereizende passagiers betalen 10
eurocent per km en per persoon rechtstreeks aan de chauffeurs.

Na uw mschryving krijgt u enkele weken voor het weekend verdere
praktische info.



€s Chevalier
A man with a heart on fire for mission
1824-2024

Wasserburg Rindern (Katholisch Bildungszentrum )
Wasserburgallee 120 47533 Kleve (Duitsland)



